7e Bamistocht vanuit Booischot - zondag 27 september 2015

Hartelijk dank aan alle 1755 wandelaars die van deze dag een succes maakten.

Nog een mooie tekst over de wandeling van Patrick en Linda.

27.09.2015 IVAS te Booischot

Booischot, we rijden er af en toe langs de kerk naar andere oorden. Vermoeden de Nete in de buurt
maar meer kennen we er echt niet. Toch nodigen we Martin uit voor een tripje. IVAS bouwde er een
parkoers en dan zijn we er meer dan gerust in, in de kwaliteit van hetgeen ons te wachten staat. Ook
het treinpubliek denkt er zo over. Wij reizen samen met Rik (Bornem), komen op het perron ook
Jacqueline (ex-Meerhout) tegen. Stappen 2 km van station tot prachtige kerk en parochiezaal. Aan de
ingang zijn spelt koekjes te koop in vele varianten en aan wandelaar vriendelijke prijzen. Laat deze
oude glorie onder de graansoorten mij nu toch wel te boeien zeker ! Op de Vilvoordse
woensdagmarkt koop ik er mij telkens weer broodjes van en die smaken overheerlijk.

Martin is haast gelijk met ons paraat en we verlaten de goed beklante zaak voor 30 km
ontdekkingstocht. Meteen goed raak met een grasveld (als parkeerterrein dienstdoend), een eerste
bosstrook van een kasteeldomein, maisvelden en hooiland. Aan de overkant van de ons bekende
steenweg een prachtige akker oogstrijpe venkel, een mens zou er honger van krijgen. De 30 km gaat
een eerste keer zijn eigen weg over een bruggetje dat wel gebouwd lijkt door Genie soldaten. Dan
letterlijk het mais in. Martin en Linda lopen ergens voor mij uit. Waar, daar heb ik het raden naar, ze
zijn opgezwolgen door de hoge groene massa. We verpozen even op een tarmacje langs een gracht
dat terug in onverhard overgaat. De eenmanspaadjes die volgen lijken in geen eeuwigheid meer
bewandeld te zijn. Linda mindert vaart, technisch is niet haar ding. We pikken de andere afstanden
terug op bij een bomenkwekerij. Natte paden loodsen ons met z’'n allen naar een prachtig wild bos.
Bereiken zodoende Houtvenne en een gelukkig ruime rustpost, we zijn hier duidelijk niet alleen !

Koffie en spelt vanillewafel, we gaan er weer tegenaan. Langs de voetbalterreinen van Ramsel gaat de
reis en dan pikken we opnieuw een bomenperceel op. Een lommerrijk pad loodst ons vervolgens
tussen weilanden door tot een oude spoorbaan (zate). De langste afstanden worden verwend met
een prachtige doorgang van een moerassig, wild bos, heerlijk | Weer een steenweg over en dan
verder over landelijk tarmac en maisakkers. Pauzeren doen we op het zonovergoten terras van Agter
de Weyreld. Martin laat zich het gelijknamige biertje smaken, ik ga voor Rochefort 6° (bier van de
maand) en Linda voor verwenkoffie. Blijven ademen en je wordt hier 100 jaar !

Maar er moet nog gewandeld worden ! Lopen langs de rand en vervolgens dwars door een gemengd
bos. Dalen zowaar een heuveltje af tot een grote vijver die wel eens een oude kleiput zou kunnen
zijn. Rond de plas en zijn loze vissertjes dan en langs de zate terug richting Ramsel. De halfopen,
groene omgeving loodst ons terug naar rustpost Houtvenne waar het intussen al wat rustiger
geworden is. De laatste loodjes beginnen met hetzelfde halfopen terrein en dwars door



bomenkwekerij Van Dijck. We verkennen voor het eerst vandaag de Netedijk. Duiken na een paar
meanders terug bos en wei in om over maisstoppels terug te keren naar de rivier. Onderaf wacht dan
het kasteeldomein met slotgracht Hof ter Laeken. Een aantal afstanden mogen echt uitgebreid
genieten van het domein en zijn verscholen gebouw met rode luiken. Rondom dan langs pas gemaaid
hooiland, we eindigen met een majestueuze dubbele dreef. In de bomvolle zaal niks dan blijde
gezichten. Nagenieten van een prachtige tocht en van de pannenkoeken verzorgd door huisbakster
Sieke. Speltkoeken en Serafijnbier zijn uitverkocht, we pikken nog wel ons Duvelke mee. Nemen
afscheid van Martin en reppen ons naar de trein. Weten het wel heel zeker ... IVAS dat is de absolute
top in het Vlaamse wandelland !!

De Bamistocht gaat dit jaar door in Booischot, vertrekplaats de parochiezaal, Ter Laken 4, waar wij de
Nete vallei en het kasteeldomein Ter Laeken grotendeels zullen doorkruisen.

Rolstoel De afstand die geschikt is voor rolstoelen en kinderwagens is de 6 km, die volledig over
verharde ondergrond gaat en een rust heeft in een boomkwekerij in Houtvenne.

Alle andere afstanden vertrekken via de chiro en de voetbal van Booischot naar het kasteeldomein
Ter Laeken en zo verder naar de Nete vallei.

De 5 km blijft in de Nete vallei en keert terug via het kasteel en de Hofdreef naar de aankomstzaal.
Deze tocht is bijna volledig door de natuur en onverhard.

De 8 km gaat beurtelings via bospaden, boomkwekerijen, weilanden en open vergezichten naar de
rustplaats in een boomkwekerij in Houtvenne.

Waar we nadien de vallei van de Grote Nete gaan opzoeken en via het kasteel en de Hofdreef naar de
aankomstzaal zullen stappen.

Vanaf de 12 km passeren we eerst het kasteeldomein Ter Laeken en wandelen we verder over
bospaden, door boomkwekerijen en weilanden naar de rustplaats in de parochiezaal van Houtvenne.

Wederom is deze tocht bijna volledig door de natuur en onverhard. De 12 km en de 14 km draaien
terug naar de vallei van de Grote Nete en gaan via het kasteel en de Hofdreef naar de aankomstzaal.

De 18 km en de 21 km gaan in een lus via de weides, boomkwekerijen en paden naar de controlezaal
in Houtvenne.

Zij passeren de oude spoorwegbedding Aarschot-Herentals en doen de natuur tot over de Steenovens
in Ramsel en achter Meubelen Salaets aan.

De 26 km en de 30 km maken dezelfde lus maar breiden deze uit tot de Vosdonken, Venusberg en zo
verder naar Achter de Wereld in Herselt.

Vanaf hier zal de 30 km nog een lus maken door het prachtige natuurreservaat Langdonken.



De 26 km en de 30 km hebben hier een extra controle in het fietscafé Agter de Weyreld en via enkele
bossen komen zij over de Ramselse berg en de vijver terug samen aan de Steenovens in Ramsel.

Om nadien mee verder te gaan met de andere afstanden tot de controlezaal in Houtvenne, de 18-21-
26-30 km gaan nadien samen terug met de 12 km en de 14 km naar de vallei van de Grote Nete.

En zo verder via het kasteel en de Hofdreef naar de aankomstzaal.

De parcoursmeesters zijn erin geslaagd om deze afstanden zoveel mogelijk door de natuur en
onverhard te laten lopen.

Zowel de vertrekzaal en de controlezalen bieden u een groot assortiment van drank en spijzen aan.



