
  

8e Bamiswandeltocht vanuit Heist-op-den-Berg - zondag 25 september 2016 

Hartelijk dank aan alle 1712 wandelaars die van deze dag een succes maakten. 

8ste bamiswandeltocht op zondag 25 september 2016 vanuit Heist op den Berg. 

Er kunnen 10 verschillende afstanden bewandeld worden. 

Het vertrek is in het Sint-LambertusinsƟtuut (vakschool) boven op de berg, de hoge school van Heist 
zoals wij deze noemen. Op vertoon van je startkaart heb je graƟs toegang tot de watertoren (uitzicht 
tot aan het Atomium te Brussel), heemkundig en radiomuseum en treinmuseum. 

Deze drie bezienswaardigheden liggen op het parkoers, op het einde van je wandeling op een 
boogscheut van de startzaal. 

Het vertrek van de 42 km gaat richƟng Hallaar naar Echelpoel langs de Grote Nete over de berg terug 
naar de startzaal. 

De kleinste afstand 5 km is tevens ook voor de rolwagengebruikers. 

Dit vertrek is voorzien langs de aankomstzone (in de startzaal is er een liŌ voorzien voor de 
rolwagens). Zij wandelen of rijden langs het hof van Riemen, de voetbalvelden van Heist en kunnen 
naar de uitkijktoren (watertoren) en het treinmuseum. 

Vanaf de 8 km t.e.m. de 42 km dalen de berg af achter de dekenij en ongelooflijk maar waar achter 
het hof van Riemen wandelen de wandelaars onmiddellijk in het groen. Enkele parcours lopen zelfs 
langs “De Cavalerie”, maar komen weer samen aan de parochiezaal van Zonderschot “Het Withof”. Na 
Zonderschot (controlezaal “Het Withof”)  wandelt de 8, 10 en 13 km terug richƟng berg en eveneens 
langs de watertoren en de 2 musea. 

Alle grotere afstanden stappen richƟng Booischot langs de velden en beemden naar de tweede 
rustpost “De Kasteelhoeve”. 

De 18 en 21 km wandelen terug door het groene bos en de prachƟge Netevallei, door het 
geboortebos naar de berghelling en kunnen eveneens een bezoek brengen aan de watertoren, 
treinmuseum en radiomuseum. 

De 27, 31 en de 42 km wandelen in Booischot “eerste maal” een prachƟge lus langs akkers en 
boomgaarden om daarna terug van uit Booischot het spoor van de 18 en de 21 km te volgen, is 
“tweede maal”, eens op de berg van Heist kunnen zij eveneens de opengestelde watertoren en 
musea een bezoek brengen. 

Terug in de startzaal, laat U de pannenkoeken of de broodjes samen met wat gerstenat, een koffie of 
een frisdrank smaken. 

Een deel van de opbrengst gaat zoals alƟjd naar het brandwondencentrum in Gent. 

 

Bedankt om bij Ivas te komen wandelen en tot op een volgende wandeling. 

 


