
7de Haringleurderswandeltocht dinsdag 20 februari 2024 te Itegem 
 
WSV wandelclub IVAS Itegem organiseert haar 7de Haringleurderswandeltocht op  
dinsdag 20 februari 2024. 
“Van waar de naam “haringleurders”? In Itegem leurde men vroeger met de fiets, met 
achterop enkele bakjes bakharing, van deur tot deur). 
 
De start is vanuit het parochiecentrum in de Schoolstraat 28 te Itegem. 
Je kan 4 lussen bewandelen waarvan 1 lus rolwagenvriendelijk (verhard). 
 
Lus D (4 km) dit is de kortste afstand en ook geschikt voor alles op wieltjes. 
Het vertrek loopt langs de Vrije Basisschool “Droomboom” en met het wandelpad  
Achter de Hoven kom je aan de brug van de Grote Nete. Je wandelt over het woonerf 
“Ter Strapen”, om even verder in het centrum van Itegem te komen.  
Langs rustige, verharde centrumwegen loopt het parcours verder. In de Anjerstraat 
wijzen onze bordjes je de weg naar de startzaal.     
  
Lus A (8.4 km) langs rustige wegen wandel je naar en door het provinciaal groendomein  
“De Averegten”. Bij het verlaten van “De Averegten” loop je langs veldwegen om het bos 
heen. Naar het einde van deze lus passeer je langs het mooie landgoed “La Garenne”. 
 
Lus B (8 km) het vertrek loopt langs de Vrije Basisschool en door smalle paadjes naar de 
Langendijk. Over het Echelpoelpad om even verderop aan de Verkensstraat te komen. 
Daar passeer je het monument van de in ’44 neergehaalde Lancaster bommenwerper. 
Na het Schrans zal je kunnen genieten van de prachtige vallei van de Grote Nete. 
    
Lus C ( 6 km) deze mooie, maar iets kortere lus loont zeker ook de moeite om te 
bewandelen. Het vertrek loopt mee met de kleinste afstand om daarna te kunnen 
genieten van onze prachtige Grote Nete. Je passeert het oefenterrein van de LRV om 
verderop door de Kleine Hooiweg te wandelen en zo terug naar de startzaal. 
 
Na of tussen de verschillende parcoursen kan je genieten van onze dagverse soep,                  
een pistolet kaas of hesp, een bakharing met ajuinsaus en lekker brood of van de 
overheerlijke frietjes met stoofvlees.                                                                                                                          
Dit samen met wat gerstenat, een frisdrank, koffie of thee, ik zou zeggen, smakelijk! 
                                                                                                                                                  
Zoals steeds gaat een gedeelte van de opbrengst van deze wandeling naar het goede 
doel, nl. de Vriendenkring van het Brandwondencentrum te Gent.                                                 

Ivas bedankt al zijn helpers (parcours, catering,…..), privé-eigenaars en niet te vergeten              
ook jou als wandelaar. Bedankt. 

Het parcoursteam.     
     
     
  


